
 
 
 
 
 

• Pinkstervieringen 
Zaterdag 23 mei om 19.00 uur: Taizéviering 
Zondag 24 mei om 10.30: viering in  
samenwerking met het koor  
"Het Groot Akkoord" olv Els Spanhove. 
 
 

• Heimolenherdenking 
Maandag 25 mei om 11.00 uur aan de kapel,  
Heimolenhoek 4, Sint-Niklaas 
Samen herdenken we in verbondenheid. 
Of voor wie wil: kapellekesloop:  
start aan de kapel om 11u voor een looptocht 
van 3 km (eigen tempo)  
of 17 km (aan 11km/u) 
 
 

• Dag van de Buren 
Vrijdag 29 mei van 14.00 tot 17.00 uur 
Gezellige rommelmarkt op de pleintjes  
tussen de Abingdonstraat  
en de Gorinchemstraat. 
Een mooie kans om buren te ontmoeten  
en samen te genieten! 
 
 

• Ankerviering  
Zondag 28 juni in de Broederschool  
Biotechnisch & Sport, Weverstraat voor heel 
onze parochie. 
Vanaf 10.00 uur: kans voor een wandeling  
in kleine groepen (2,8 km)  
op het terrein met 3 korte haltes. 
Om 11u00: viering om in dankbaarheid  
terug te kijken op het voorbije werkjaar. 
 
 

• Eerste communieviering 
Zaterdag 6 juni 2026 om 10.00u 
Met grote vreugde en een warm hart  
verwelkomen we onze communicanten,  
die voor het eerst ten volle  
deelnemen aan de tafel van de Heer. 

Intrede   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom  

Gebed om nabijheid 

- Heer, wanneer verdriet en zorgen  
ons teveel doen twijfelen aan uw nabijheid, 
leg dan een arm om onze schouder. 
Heer, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
- Christus, richt ons hart naar U 
en leer ons bidden voor andere mensen, 
zoals Gij hebt gebeden voor uw leerlingen. 
Christus, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
 
- Heer, Jezus bad voor ons opdat wij zijn  
Boodschap verder uitdragen.   
Vaak houden we dit maar een tijdje vol,  
dan laten wij ons weer meedrijven  
op de golven van gemakzucht.   
Geef ons de kracht om ons daadwerkelijk  
in te zetten voor uw Rijk hier op aarde. 
Heer, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 

Anders 
denken                  

en 
doen ! 
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Heer, leer ons bidden 
in goede en minder goede dagen, 
vol vertrouwen dat Gij naar ons luistert. Amen. 
 
Lofprijzing      

Eer aan God in de hoge, 
Schepper van hemel en aarde. 
Hij schenkt ons leven, licht en liefde. 
Hij schenkt ons zijn Zoon, 
die ons bevrijdt. 

 
 
 

 
Eer aan God in de hoge, 
want Hij sluit een verbond 
met de kleinen en de zwakken 
en met allen die aan zijn Boodschap  
gestalte geven. 

Ere zij God … 

Vrede op aarde aan alle mensen 
die handen reiken van volk tot volk 
en zich verzoenen met elkaar  
tot een wereld zonder grenzen. 
 
Moge Hij welbehagen vinden in ons, 
als volk onderweg, 
in het voetspoor van Jezus, 
onze Messias en onze Heer. Amen. 
 
Openingsgebed 
 

God, al hebben wij U nooit gezien, 
toch weten we dat Gij bestaat, 
want Gij hebt ons uw Zoon Jezus gezonden. 
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt  
en hoezeer Gij ons liefhebt. 
Hij heeft ons ook leren bidden. 
En Hij gaf ons, op onze beurt, de opdracht 
uw liefde zichtbaar te maken aan alle mensen, 
ons leven lang tot ook wij bij U terugkeren. 
Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 

De liturgie van deze zondag wordt gekenmerkt door 
een sfeer van inkeer en gebed.  
De eerste lezing schildert ons de kring van leerlingen 
die, na Jezus' hemelvaart, wachten op de Geest en 
eensgezind volharden in het gebed.  
In het evangelie horen wij het grote gebed van  
Jezus. De opdracht die Hij van God kreeg, is klaar.  
Hij bidt voor al wie in Hem geloven. 

Eerste lezing   Handelingen 1, 12-14 
 

Tekst om in stilte te lezen 

 
Na de communie 
Eric Straetmans wil ons iets meer over vertellen 
over het campagnelied voor Palestina. 
 
Lied campagnelied voor Palestina 
 
Slotgebed 
 

In deze geest willen we mee stem geven aan de 
rechtelozen in Gaza en bidden we samen: 
God, onze Vader, 
de woorden die uw Zoon ooit gesproken 
heeft,  blijven klinken tot op vandaag. 
Wij bidden U: 
geef dat wij in de kracht van de Geest 
levende getuigen van Hem zijn. 
Dit vragen wij U door Jezus die altijd met 
ons is. Amen. 
 
Mededelingen 
 
Zending en zegen 

Campagnelied voor Palestina  
                       - Nederlandse vertaling 
Stemmen rijzen op, de jouwe en de mijne 
Stemmen rijzen op, hier aan jouw zijde 
Stemmen rijzen op voor Palestina 
 
Waar is de buurt gebleven? 
Waar is het licht in huis?              (wordt herhaald) 
 
Ze kunnen niet weg 
Geen deur om door te vluchten 
Geen open grens 
Geen hemel die hen beschermt 
Alleen instortende muren, brandende lucht  
en schreeuwende straten 
Moeders houden hun kinderen vast met armen  
te klein om raketten tegen te houden 
Vaders keren terug met lege handen en ogen  
vol wanhoop 
En kinderen… 
Kinderen leren te sterven nog voor ze leren leven 
 
Dit is geen oorlog 
Dit is een volk van de kaart geven  
Gaza heeft namen 
Gezichten 
Lichamen die ooit warm waren 
Nu koud in de aarde. 
 
Dit zijn geen cijfers 
Dit zijn mensen 
Mijn mensen 
En hun bloed roept om gerechtigheid 
Daarom verheffen wij onze stemmen 
Voor elke moeder die haar kind vasthield  
tot de laatste adem 
Voor elke vader die stierf terwijl hij probeerde te be-
schermen 
Voor elk kind dat nooit de kans kreeg om op te groeien 
Wij blijven onze stemmen verheffen 
En we geven niet op. 



Vredeswens  
God, moge uw Rijk van vrede,  
liefde en gerechtigheid komen, 
niet ver van ons, niet later, 
maar hier en nu en over de hele wereld 
- in Oekraïne, in het Midden-Oosten, in Congo, 
in Soedan, in Gaza … 
Dan zal onze wereld gelijken 
op de aarde die Gij  
voor ons hebt gedroomd. 
Inspireer ons gebed. 
Help ons vrede te maken 
voor elkaar. 
Steun ons bij wat goed is 
en laat ons een troost zijn 
voor elkaar. 
De vrede van de Heer zij 
altijd met U. 
 
Geven wij elkaar een teken van vrede. 

Inleiding op de communie  
Wij delen hier Gods Brood. 
Laten wij elkaar herkennen in ons verlangen 
naar God en in onze bereidheid  
met elkaar te delen. 
Dan zal er vreugde zijn op aarde 
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
Door Hem en met Hem en in Hem 
bieden wij U, barmhartige Vader,  
dit dankoffer aan 
in de gemeenschap van  de Kerk,  
die leeft door Jezus’ Geest, vandaag  
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 

Communie 

Orgelmuziek       

 

Orgelmuziek   
 

Kindvriendelijk moment  
 
Evangelie    
      Johannes 17, 1-11a        
 

Homilie        
 
Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, de Vader. 
Hij is de Bron van alle leven 
en houdt van alles wat bestaat. 

Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon. 
Hij was mens zoals wij. 
In Hem was God midden de mensen. 
Hij was goed tot het uiterste. 
Daarom verrees Hij tot nieuw leven 
en blijft Hij voor alle mensen een licht en  
een voorbeeld. 

Ik geloof dat het evangelie van Jezus  
een Blijde Boodschap brengt 
voor alle mensen van alle tijden. 
Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen 
en vrede en eenheid bewerken  
tussen alle mensen. 

Ik geloof in de Heilige Geest die stuwt tot leven 
en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus. 
Die Geest blijft ook werken in de Kerk 
en overal waar leven groeit en liefde bloeit. 
Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat 
en dat het goede het eens zal halen  
op het kwade. 

Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert  
over de dood. Amen. 
 
Voorbeden 

- Bidden we voor mensen die het niet meer zien 
zitten, die bij elkaar schuilen en dan toch weer in 
verbondenheid gemeenschap vormen. 
Bidden we om Gods Geest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Bidden we voor mensen die zich niet neerleggen 
bij bestaande wanorde en onrechtvaardigheid, 
maar opstaan en zich de mond niet laten snoeren 
door onrecht. We denken hierbij aan de verbeten 
strijd in Oekraïne, Soedan en Gaza. 

God van leven en licht … 

 



- Bidden we voor onszelf, soms bang, moe         
en uitgeblust. Moge Gods Geest over ons komen 
en ons zo, solidair met anderen, 
laten werken aan vrede en recht voor iedereen. 

 God van leven en licht  

- Bidden wij voor onze christelijke  
gemeenschappen. dat zij blijvende aandacht  
hebben voor de vreugdevolle momenten in het 
leven evenals voor de zorgen en de pijn  
van zovele mensen. 
We bidden voor de jong-gevormden,  
de eerste communicantjes, de dopelingen,  
dat ze blije Christenen ontmoeten  
die hen tot voorbeeld zijn. 
We bidden voor de mensen die ziek zijn. 
We bidden voor de overledenen van de voorbije 
maand … 
en voor alle mensen die we in ons gebed willen 
meenemen … 

God van leven en licht … 

Maken we het even stil om onze persoonlijke  
intenties te verwoorden. 
 
Richten we ons in deze meimaand tenslotte  
zingend tot Maria, ons aller Moeder en toeverlaat. 

Offerande                                      
Dankjewel om onze  
geloofsgemeenschap een  
financieel duwtje in de rug  
te geven. Dit kan ook via  
je bankapp. Het bedrag  
kan je zelf aanpassen.  
 
Bidden bij brood van leven. 
God, wij zijn hier samen rond uw tafel 
om dankbaar Jezus te gedenken. 
Daartoe hebben we hier brood aangebracht 
dat in een vorige viering werd geheiligd. 
Het is het symbool van zijn blijvende aanwezigheid 
onder ons. 
Zoals dit brood gemaakt is uit vele graankorrels, 
zo hopen we,- hoe verschillend wij ook zijn -,  
toch samen gestalte te geven aan uw Boodschap 
van rechtvaardigheid, vrede en liefde.  
 

Goede God, U hebt de hele wereld aan ons  
gegeven. En met de mensen die er wonen hebt 
U afgesproken: 
"De wereld is van jullie, maak er iets moois van!" 
 
God, wij danken U, want U hebt het goed 
met ons voor. 
U maakt ons blij met alles wat leeft. 
U brengt mensen bij elkaar 
en hebt het geluk voor ons geschapen. 
 
En heel de natuur heeft zo zijn eigen verhaal; 
het lijkt wel een verhaal zonder einde, 
want het komt altijd weer terug, 
herfst en winter, lente en zomer, 
graan in de grond, wuivend op het veld, 
gemaaid, gedorst en weer in de grond. 
Zo hebt u alle dingen geschapen 
tot leven zonder einde. 
Jezus van Nazareth kwam het ons vertellen: 
zo is het ook met het koninkrijk van God: 
een eindeloos, grenzeloos leven voor  
alle mensen, niemand uitgezonderd. 
 
Dat oude verhaal brengt mensen bij elkaar 
om er met open oren naar te luisteren. 
Wie er stil van wordt, verwonderd en blij 
en honger krijgt naar meer, 
die mag zijn hand uitsteken 
en net als Jezus het voedsel nemen, 
dat de aarde ons geeft: 
Brood om te leven. 
 
Al wie eet van dit brood 
en breekt en deelt met een ander, 
houdt God in leven. 
Omdat Jezus wist dat alles  
van U was, de mensen en het voedsel,  
leven en dood, 
daarom heeft Hij ons dat teken nagelaten. 
Een uitnodiging, een uitdaging. 
Hij is gestorven, maar Zijn verhaal is doorverteld 
en in huizen van mensen wordt het gehoord, 
op straten en pleinen en over alle grenzen heen. 
 
Het verhaal van het voedsel, 
dat mensen krijgen van God,  
totdat ze zelf voedsel voor een  
ander worden. 
En soms komen wij bij elkaar 
om één van hart te doen, wat Jezus heeft 
gedaan: het brood te delen en daardoor bij 
elkaar te horen. 
 
Zo moet het zijn,  
zo is niemand meer alleen. 
Zo brengt de Geest van God  
mensen bij elkaar. 
En zo zullen we zingend bidden  
als kinderen van die ene God:  
 
 


